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Albanië
De Kinderkrant over:

Deze Kinderkrant gaat over 
Albanië. Albanië ligt vlak 
bij Griekenland. Er wonen 
ook zendingswerkers. Zij 

vertellen uit de Bijbel, maar 
helpen ook bij gitaarles of 

Engelse les. Leandra vertelt 
er iets over op de volgende 

bladzijde.

Alvast een vraag voor  je eigen kletspot:  Wat lijkt je leuk aan wonen in Albanië?

Griekenland



KINDERKRANT

Naar school
Geschreven door meester Marien Meijers

Geschreven door Ilse de Pater

Hoe groot is jouw klas in Nederland? Misschien 
twintig of dertig kinderen? Mijn klas in Albanië is 
veel kleiner. Er zitten maar vier kinderen in. En deze 
kinderen zitten in vier verschillende groepen (groep 
3, 6, 7 en klas 1). Bijzonder hè? Op onze school in 
Albanië doen we veel dingen die jij in Nederland ook 
doet. Denk aan taal, rekenen, spelling en alle andere 
vakken. Maar er is ook veel tijd voor andere dingen. 
Iedere morgen beginnen we met een spelletje of een 
vraag uit de kletspot. Ook werken we drie keer per 
week aan een thema. Eerst hebben we gewerkt over 
wonen. Toen hebben de kinderen twee schitterende 

dorpen in elkaar gezet. Nu zijn we aan het werken 
over het thema water. We hebben een waterzuivering 
gemaakt van een leeg flesje met watten, zand en 
grind. Dat was heel leuk om te doen. In de klas is het 
erg gezellig en hebben we veel plezier. Toch is het 
soms ook lastig voor de kinderen om zo ver 
bij hun familie en vriendjes vandaan te 
wonen. Je vriendjes of vriendinnetjes 
uit Nederland kunnen natuurlijk niet 
komen spelen op woensdagmiddag! 
Zo, nu weet je een beetje hoe het is om 
in Albanië les te krijgen! 

Engelse les in 
de kerkzaal

‘Mirë se erdhe’, welkom!
Als je bij de familie Aga in Damian binnenkomt, voel je je 
meteen welkom. In het huis wonen vader, moeder, vier dochters 
en oma. Dochter Leandra vertelt: ‘Mama is de jongste dochter 
van oma. Daarom zorgt zij voor haar moeder. We houden 
heel veel van oma. Ze is al 75 jaar. Toch helpt ze nog veel. Ze 
zorgt voor de dieren, werkt in de groentetuin en helpt met 
koken. Mama is ook druk, want onze zus Andina kan één kant 
van haar lichaam niet goed gebruiken. We hebben veel land 
met groenten en fruit. Er zijn ook veel dieren, zoals koeien, 
schapen, geiten, kippen, eenden en kalkoenen. We maken zelf 
boter en kaas en bakken ons eigen brood. Daarom hoeven we 
bijna nooit naar de winkel. 
Elke dag brengt mama ons naar school in Vaqarr. We gaan in 

Vaqarr ook samen naar de kerkzaal. Mijn zusje Bora en ik 
krijgen er Engelse les. Onze oudste zus Albina leert gitaar 
spelen. De gitaar logeert nu bij ons thuis. Dat vinden we heel 
fijn, want daarmee zingen we samen liederen uit de kerk. Vorig 
jaar met Kerst deden we een presentatie. Er kwamen veel 
mensen kijken. We hoorden het verhaal over de geboorte van 
de Heere Jezus. Dat was nieuw voor ons, want wij zijn moslims. 
Toch mogen we van papa doordeweeks naar de kerkzaal.’
‘Mirupafshim’, tot ziens!



Onderweg in Albanië kun je een 
schaapherder met zijn kudde tegenkomen. 
Geef jij de schapen een mooie vacht?

Geef de schapen 
een vacht

Geschreven door familie Hout

Een puppy

Hallo allemaal. Wij zijn Martha, Esther, 
Levi, Jachin en Joël. Wij wonen in 
Albanië. Het leven in Albanië is best 
leuk, maar soms ook moeilijk. Als 
we vanaf ons vorige huis naar school 
gingen, groetten de mensen ons 
meestal niet. Dat vonden we lastig. 
We hebben hier ook geen vriendjes en 
vriendinnetjes. Toen kwamen we op een 
idee: we wilden graag een hondje! We 
hebben lang moeten wachten, maar 
toen ontmoette papa een dierenarts 
die een nest puppy’s had. De puppy 
moest eerst nog een paar weken bij zijn 
moeder blijven. 

Een paar weken geleden kwamen we 
uit school en was hij er, we waren 
allemaal super blij! We hebben hem 
Rocky genoemd; je ziet hem op de 
foto samen met Jachin. Rocky is heel 
ondeugend. Ons speelgoed en onze 
knuffels zijn niet veilig voor hem. Als 
we Rocky gaan uitlaten, maken de 
mensen nu een praatje met ons. Vaak 
willen kinderen uit onze buurt Rocky 
aaien. Zo maken we meer contact met 
de mensen om ons heen. Waar een 
puppy al niet goed voor is! 



Nieuw  
werk in Taraba

Geschreven door Dick Korpel

Maak je  
eigen kletspot

KINDERKRANT

Aan de slag:
1.	 Zorg voor een leeg en schoon blik.
2.	 	Meet een leeg papier af dat om het blik past.
3.	 	Schrijf hier met vrolijke letters op: Mijn kletspot.
4.	 	Teken en kleur het papier verder vol naar jouw 

smaak.
5.	 	Plak het papier vast om het blik.
6.	 	Maak kleine kaartjes van (gekleurd) papier.
7.	 	Bedenk alleen of samen leuke vragen. 

Bijvoorbeeld over deze Kinderkrant. Of over 
zending. Of over school, hobby’s, boeken en 
spelletjes.

8.	 	Schrijf één vraag op één kaartje.
9.	 	Vouw de kaartjes dubbel en doe ze in je kletspot.
10.		Veel kletsplezier!

Vragen voor jou

1	

2	� Waarvoor is volgens Paulus 
de wet wel nodig?

Waarom is de leer van de Joden in Galatië 
een voorbeeld van ‘ikke zelf doen’?

UIT DE BIJBEL 

Ikke zelf doen
Misschien heb je een broertje of zusje. Je ziet dat 
hem of haar iets niet lukt. Dus wil je helpen. Maar 
dan klinkt het: ‘Nee! Ikke zelf doen!’ Niemand, 
jong of oud, wil afhankelijk zijn van anderen. 
Daarover gaat de brief aan de Galaten.

Galatië was een gebied in wat nu Turkije is. Het werd 
door de Romeinse legers veroverd en keizer Augustus 
maakte er een Romeinse provincie van. 
Tijdens Paulus’ eerste zendingsreis (Handelingen 
14) sticht hij gemeenten in het zuiden van Galatië. 
Tijdens zijn volgende zendingsreizen bezoekt hij het 
noorden van de provincie. Paulus, door God geroepen 
tot apostel (Galaten 1), heeft het Evangelie van Jezus 
Christus gepreekt in Galatië. De Heilige Geest heeft 
dat gezegend. Er zijn mensen tot het geloof in de 
Heere Jezus gekomen. 

Maar in Paulus’ brief aan de Galaten gaat het over 
een crisis in de kerken in Galatië. Nadat Paulus 
de provincie heeft verlaten, komen er Joden, die 
christenen lijken te zijn. Ze zeggen dat Paulus’ leer 
niet goed is. Zij beweren dat de christenen in Galatië 
zich aan allerlei regels uit de Joodse wetten moeten 
houden. Anders is het onmogelijk om zalig te worden. 
Eigenlijk zeggen zij dat het lijden en sterven van de 
Heere Jezus niet voldoende is. Een gelovige moet er 
zelf iets aan toedoen om behouden te worden.

Paulus maakt in hoofdstuk 3 duidelijk wat hij daarvan 
vindt. ‘O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, 
dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn?’ 
Galaten 3 vers 11 is een samenvatting van Paulus’ leer: 
‘en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt 
voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit 
het geloof leven’. Dus: wij kunnen en hoeven niets 
aan Christus’ offer toe te doen om vergeving van onze 
zonden te ontvangen. Daarvoor heeft de Heere Jezus 
geleden en is Hij gestorven aan het kruis. Bid jij om 
verlossing door de Heere Jezus?


